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Na een periode met beperkingen waarin we elkaar veel minder konden ontmoeten proberen we als 

gemeente weer een ritme te hervinden. Een ritme voor de werkzaamheden die gedaan moeten 

worden, maar ook het ritme van de erediensten en het bezoeken ervan. We begrijpen en zien dat het 

niet vanzelfsprekend is om zomaar weer in het vaste patroon  te komen om regelmatig de 

erediensten te bezoeken. Ook hebben we, zo lijkt het, meer lege plekken.  Toch zijn we als kerkenraad 

hierover niet per se pessimistisch. We vertrouwen op de Heer dat Hij, via alle kanalen die er zijn, en 

zo nodig met nieuwe, Zijn grote boodschap onder Zijn kinderen laat horen en hiervoor ook 

mogelijkheden schept. Dat was vroeger zo, en zal ook in onze huidige tijd niet anders zijn. Laten we 

positief en nieuwsgierig zijn naar alle mogelijkheden zoals bv Gods Radio een zender met gospels en 

Hilsongs, een bijbel lees app, via studiebijbel.nl,  Events for Christ op 8 plekken in Nederland maar 

ook bijvoorbeeld op 14 mei in Drachten,  andere locaties waar mensen elkaar ontmoeten zoals de 

kerktuin, gebedsgroepen, Alpha-cursussen, muziek,  Noordermannen, gesprekgroepen voor 

verschillende leeftijden enz…..  

Het is dus zeker niet alleen kommer en kwel en we verheugen ons in de onbegrensde creativiteit van 

de Geest. Persoonlijk denk ik dat het goed is positief hierin te zijn ook als het niet altijd de manier is 

die u het meest persoonlijk aanspreekt. Daar kun je gerust eerlijk over zijn. Maar laten we ons 

verheugen in alles dat bruikbaar is in Zijn Handen om Zijn kinderen te bereiken en aan te raken.  

Ook in onze kerk proberen we creatief te zijn en doen dit onder andere met de accentdiensten. De 

ontmoetingen op verschillende plekken. De bazar nieuwe stijl werd heel goed bezocht; waarvoor 

dank aan de activiteiten commissie. Ik zag daar veel nieuwe gezichten en oude bekenden. Maar ook 

de warme maaltijd georganiseerd door de groep World Servants was een groot succes. We zien veel 

vrijwilligers in de kerktuin, en horen dat jongeren actief zijn. Zo ging er een grote groep naar de EO 

jongerendag (en ook komend jaar gaat er een groep heen), naar Amsterdam Oudzijds 100, een aantal 

leden van onze kerk zou een weekend het kloosterleven ervaren maar helaas is dat niet doorgaan 

vanwege corona. Een grote groep jongeren waaronder ook jongeren vanuit onze kerk, waar we 

bijzonder trots op zijn, gaat via World Servants bouwen aan verschillende Afrikaanse landen en is heel 

actief in het werven van inkomsten om dit te bekostigen. Jongeren zijn actief in Go meetings, 

BijbelkroeCh en Come together. Er is weer een nieuwe evangelisatiecommissie.  Vele zaken om ons in 

te verheugen dus. Maar uiteraard zijn er ook zorgen. Zonder hierin compleet te willen zijn, noem ik 

een aantal: 

Veel leden van onze gemeenschap krijgen te maken met afnemende krachten en of gezondheid, 

verdriet en eenzaamheid. Ondanks de grote groep vrijwilligers van wijkmedewerkers, ouderlingen en 

onze voorganger Renate de Vries-Martini kunnen we hier soms niet dat geven wat nodig is en dit 

raakt ons allen omdat we dit heel graag wel zouden willen.  Ook is het helaas niet gelukt om de lege 

plekken in de kerkenraad in te vullen met nieuwe ambtsdragers. Uiteraard is er begrip voor de 

argumenten die genoemd worden om geen zitting te nemen. Het voltallig houden van de kerkenraad 

is geen taak van de kerkenraad maar een taak van ons allen, en een verantwoordelijkheid van ons 

allen. We zien al langere tijd dat het lastig is om alle functies ingevuld te houden en hierdoor zijn er 

minder mogelijkheden om de taken in de gemeente uit te voeren. Wat kan leiden tot het minder 

goed kunnen bouwen aan ons als gemeente en we minder de behoeftes kunnen invullen dan we 

zouden willen. Zoals u weet zijn er nog vacatures. We vragen nogmaals aan u als gemeente hierover 

na te denken en mocht u een functie op u willen nemen dan zouden we dat heel graag horen. 

 



  

Ook was er halverwege het jaar natuurlijk de grote zorg over de hoge energieprijzen. In het financiële 

stuk komen we hier nog op terug verwacht ik. Het CvK heeft hier de afgelopen periode heel veel van 

haar tijd gestoken het zoeken naar mogelijkheden dit probleem op zo verantwoorde manier mogelijk 

het hoofd te bieden. Een belangrijk actie die hiertoe is genomen de Actie-Kerkbalans. We zijn 

dankbaar dat we hierbij op uw grote betrokkenheid mochten rekenen. Ook is samen met u allen 

besloten om wanneer het kan de middenzaal in de winterperiode te gebruiken voor de erediensten 

om zo energiekosten te besparen.  

We zouden nog veel meer zaken kunnen noemen, maar gezien de punten die allemaal geagendeerd 

zijn lijkt het me goed om slechts kort achterom te kijken maar vooral de tijd te nemen met u vooruit 

te kijken.  Vooruit te kijken op de weg die voor ons ligt. Te kijken naar de kansen die ons worden 

gegeven op onze levensreis, en de prachtige dingen die we voor en met onze Vader mogen uitvoeren.  


